
Robert van Roosbroeck verliest gouden erespeld van Oosterhout 
 
Zes jaar heeft het Jacob Jonker, lid van Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout, gekost 
om wijlen dr. Robert van Roosbroeck de gouden erespeld, de hoogste gemeentelijke 
onderscheiding in Oosterhout, te ontnemen. Daarmee sluit Jonker een intensieve en 
frustrerende periode af. “Ik ben heel blij dat Van Roosbroeck zijn onderscheiding nu kwijt is. 
Mijn frustratie ben ik nu wel kwijt”, laat Jonker weten. Hij klopte vergeefs bij het vorige 
college aan over deze kwestie, maar vond pas gehoor bij de huidige gemeenteraad en 
burgemeester.  
De Belgische Van Roosbroeck werd gezien als een ‘model-burger’, maar bleek in 
werkelijkheid een oud-SS’er te zijn, die in de Tweede Wereldoorlog mede-verantwoordelijk 
was voor de deportatie en uiteindelijk de dood van duizenden Belgische joden.  
Als schepen (wethouder) van onderwijs in Groot-Antwerpen besloot Van Roosbroeck in 1942 
de openbare scholen voor joodse leerlingen te sluiten. Deze kinderen konden alleen nog 
maar terecht in speciale scholen, waar zij geregistreerd werden. Daardoor verkregen de 
Duitse bezetters de persoonsgegevens van Antwerpse joden waardoor hun deportatie 
gefaciliteerd werd.  
Na de Tweede Wereldoorlog werd Van Roosbroeck hiervoor in België ter dood veroordeeld, 
maar hij dook onder en vluchtte naar Nederland. Het lukte hem om hier te overleven en in 
Oosterhout een respectabel bestaan op te bouwen. Op een enkeling na wist niemand van 
Van Roosbroecks sinistere verleden en ontwikkelde de man zich tot een modelburger. De 
gemeente Oosterhout, zich niet bewust van de kwalijke rol van Van Roosbroeck in de 
Tweede Wereldoorlog, onderscheidde hem in 1979 met de gouden erespeld, die nu, 42 jaar 
later, wordt ingetrokken. 
Saillant detail: Van Roosbroeck was in de jaren ’70 voorzitter van Heemkundekring De 
Heerlijkheid Oosterhout. Onnodig te zeggen dat ook de heemkundekring niet op de hoogte 
was van ‘s mans kwalijke verleden. 
 
De redactie van De Heerlijkheid, het kwartaalblad van Heemkundekring De Heerlijkheid 
Oosterhout, besteedt in haar decembernummer en in het nummer van maart volgend jaar 
ruim aandacht aan deze kwestie. 
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