Verhalen en artikelen uit de oude doos

Waar blijft ons stadhuis?

Uit: het nieuwsblad voor het KANTON OOSTERHOUT en ‘DE OMROEPER’, 
69ste jaargang, zaterdag 14 juni 1941

Waar blijft ons stadhuis?

Wat gebeurt er met den mooien tuin, die langzamerhand een wildernis wordt?

  Met oprechte voldoening hebben wij toentertijd het bericht begroet, dat het voormalige kasteel van de familie Brouwer Ancher achter de Slotjes door de gemeente was aangekocht om ingericht te worden als stadhuis.
  Hierdoor kreeg het gemeentebestuur de beschikking over een representatief en practisch gebouw.
  Bovendien bleef daardoor dit pittoreske kasteeltje in zijn mooie omgeving bewaard,
  En bovendien kregen daardoor onze schoone Slotjes, die vele gemeenten ons benijden een nieuw cachet en een verhoogde aantrekkelijkheid.
  Even verheugend was het bericht, dat het kasteeltje gerestaureerd zou worden.
  Het is nu al een heele tijd geleden, dat de werkzaamheden zijn begonnen en men had gedacht, dat het nu toch onderhand wel gereed zou zijn.
  Herhaaldelijk krijgen wij de vraag te hooren: waar blijft toch ons stadhuis?
  Wij weten wel, dat restaureeren vaak veel tijd kost en dat de schaarste aan bouwmaterialen en andere zaken op het oogenblik remmend werken op de bedrijvigheid in de bouwvakken.
  In onze vraag is dan ook geenszins een verwijt gelegen aan wie dan ook.
  Maar toch meenen wij, dat het dienstig zou zijn, wanneer in den gemeenteraad zoo nu en dan eens een mededeeling word gedaan over den stand der werkzaamheden en 't vermoedelijke gereedkomen van het gebouw.
  Dat zou een einde maken aan vele onjuiste veronderstellingen en schampere opmerkingen, die er de ronde over doen.
  Tevens zouden wij willen vragen, welke plannen heeft men met den prachtigen tuin, die er omheen lag en die nu in een wildernis is herschapen?
  Met belangstelling zien wij, en velen met ons een antwoord op die vragen tegemoet.
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