Verhalen en artikelen uit de oude doos. 

ERNSTIGE WAARSCHUWING AAN ONZE OUDERS!

Gelezen in het Nieuwsblad voor het Kanton Oosterhout en “De Omroeper”
 van 21 juni 1941. 

Het Nederlandse volk leefde in een oorlogstijd. Maar deze waarschuwing had ook vandaag in Weekblad Oosterhout of Het Kanton, kunnen staan!

Eenige weken geleden verscheen in de dagbladpers een artikel van den Kinderrechter.
   Voor dit artikel vragen ook wij Uw volle aandacht. Het luidt aldus: “Zelden beleefden wij een tijd, waarin meer spanning, meer bezorgdheid om het wel en wee van de Jeugd zich doen gelden. Zulk een tijd brengt vooral voor de opschietende jeugd bijzondere gevaren. De klachten van lichtzinnigheid en bandeloosheid nemen schrikbarend toe. Daarom achten wij de tijd gekomen voor een ernstige waarschuwing aan de ouders om vooral goed toe te zien op de gedragingen van hun kinderen. Toezien, vooral op de personen met wie de kinderen omgaan.
Wie zijn de vrienden, de vriendinnen? Weten waar de kinderen zijn, als ze niet thuis zijn. Men kan in dit opzicht niet voorzichtig genoeg zijn.
   Ouders, het gaat om de jeugd van 14-I8 jaar !
   Houdt tijdens de duisternis Uw kinderen van de straat. Daar dreigt aan alle kanten de verleiding.
   Vaders en Moeders, wij weten genoeg, hoe moeilijk het voor U is, in dezen tijd, waar de jeugd naar vrijheid haakt en zich heusch niet iaat vasthouden
   Echter, waar een wil is, daar is ook een weg. Moeder vooral, kan thuis zoo eindeloos veel bereiken, door die gezellige warme atmosfeer, waarvan zij alleen het geheim kent.
   Denkt er aan, het gaat om het lichamelijk en het geestelijk welzijn van Uw jongens en meisjes.
   Neemt deze waarschuwing ter harte. Veel kwaad zal Uw kinderen worden bespaard en ge zult U zelve behoeden voor eindeloos veel kommer en leed." FVW



