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70 JAAR BEVRIJDING OOSTERHOUT

leder jaar staan we op 30 oktober stil bij de bevrijding van Oosterhout
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die bevrijding vond
plaats op 30 oktober 1944; dit jaar precies zeventig jaar geleden.

Dat is allemaal zo lang geleden. Het aantal mensen dat de oorlog en
bevrijding bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Daarvoor
moet je inmiddels een leeftijd van minstens vijfenzeventig jaar heb-
ben bereikt. Toch is het belangrijk de oorlog en daarmee ook de be-
vrijding te blijven herdenken. Dat zijn we niet alleen moreel verplicht
aan al degenen die het leven lieten voor onze vrijheid. Het is ook van
het grootste belang voor de huidige en toekomstige generaties het be-
sef in stand te houden: dit nooit meer!

Zeventig jaar geleden werd Oosterhout bevrijd. Ook de heemkunde-
kring staat daar uitgebreid bij stil en wel op de volgende wijzen:

1 Onze jaarlijkse najaarstentoonstelling in de hal van het ge-
meentehuis staat dit jaar geheel in  het teken van de bevrij-
ding. Op zaterdag 25 oktober vindt de opening plaats door
burgemeester Huisman en de ambassadeur of consul van Po-
len, aansluitend aan en in  aanwezigheid van bezoekers van
de herdenking op het Pools Ereveld op de begraafplaats aan de
Veerseweg eerder die dag. ledereen is van harte welkom de
opening bij te wonen, die naar verwachting rond 12.30 uur zal
plaatsvinden. '

De expositie loopt tot en met vrijdag 7 november en volgt de
openingstijden van het gemeentehuis.

2 Harmonievereniging Oosterhout houdt op zaterdagavond 25
oktober een bevrijdingsconcert in de St. Janbasiliek. Een half
uur voorafgaand aan dit concert en tijdens de pauze verzorgt
de heemkundekring een presentatie over de bevrijding in Oos-
terhout op een groot scherm.

3. Op woensdag 29 oktober houden we een filmavond in de kof-
fiekamer van het Huis voor Erfgoed aan de Zandheuvel 51.
We vertonen die avond twee films. We beginnen met de be-
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vrijdingsfilm van Jos van Alphen, gemaakt in 2008. Na de
pauze draaien we de nieuwe film, opgebouwd uit interviews
met ooggetuigen van de bevrijding uit Oosterhout en de kerk-
dorpen. Vijfentwintig uur opnamen zijn door Wim Leemans
gemonteerd tot een film van vijftig minuten.

Beide films op DVD zijn die avond ook te koop; voor leden
van de heemkundekring samen voor de prijs van € 7,50; voor
niet-leden voor de prijs van€ 10,00.

De filmavond begint om 19.30 uur en is voor leden gratis toe-
gankelijk. De zaal is vanaf 19.00  uur geopend. Niet-leden
betalen een toegangsprijs van drie Euro, maar dat is dan wel
inclusief een kopje koffie of thee, dat iedere bezoeker bij bin-
nenkomst gratis wordt aangeboden.

Op vrijdag 31 oktober worden om 15.00 uur door burgemees-
ter Huisman drie zogenaamde “Struikelstenen” onthuld. Twee
symbolisch dan, want zelfs de burgemeester kan niet op drie
plaatsen te gelijk zijn.

Struikelstenen zijn gedenktekens in de bestrating of in het
wegdek ter nagedachtenis van stadsgenoten die vanwege hun
afkomst of rol in het verzet zijn opgepakt en vermoord. Op de
Leijsenhoek onthullen we het gedenkteken op de plaats waar
toen de ingang was van het St. Josephgesticht, waar in de
nacht van 1 op 2 augustus 1942 Jodin Ilse Johanna Behr werd
gearresteerd en afgevoerd naar Westerbork. Van daaruit werd
zij op transport gezet naar Auschwitz, waar zij op 30 septem-
ber werd vermoord. Leden van de heemkundekring zijn van
harte welkom bij deze onthulling.

De twee andere struikelstenen worden geplaatst op de hoek
van de Klappeijstraat en de Mathildestraat ter nagedachtenis
van Sietze van der Velde en bij de Paulusabdij ter nagedach-
tenis aan Pater Kerssemakers.

Op de website van de heemkundekring staan de uitvoerige
verhalen over deze slachtoffers.
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< Naar verwachting wordt tegen het einde van het jaar de Libe-
ration Route door West Brabant onthuld. Namens de heem-
kundekring neemt Jos van Alphen deel aan de voorbereidende
werkzaamheden. Tegen die tijd zullen wij daarover uitvoerig
berichten.

De Commissie 70 jaar bevrijding Oosterhout,
Jos van Alphen

Piet van Beek

Nico Bekers

Ad den Dekker

Martin van Halderen




5
Op de koffie bij

Thera de Jong Sneijers en haar zus Ad Sneijers.

Antoon Kanters en Nico Bekers bezoeken op 14-03-2014 deze dames
in verzorgingstehuis Oosterheem in Oosterhout.

We bellen bij hen aan maar ze genieten beneden nog even van hun
toetje. Dan lopen we gezamenlijk naar de woning waar Thera de Jong
woont. Haar zus is bij haar op bezoek. Dat doet ze dagelijks.

Marlcen Andreas Johanna Broeders
Adriana Cornelis Sneijers Walthera de Jong
Helena Eelants
Keesje Lian

Ze zijn allebei dochters van Cornelis Adrianus Sneijers, geboren op
07-03-1894 te Raamsdonk en Helena Catharina Eelants geboren op
14-01-1896 te Oosterhout.

Uit dit huwelijk dat in 1917 werd gesloten worden 6 kinderen gebo-
ren waarvan er nu nog 2, de bovengenoemde, in leven zijn. Twee van
de 6 kinderen werden nog geen jaar oud.

Deze twee worden binnenkort 91 en 87 jaar.
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Ad woont nog op de plaats waar haar ouders vroeger de garage Sneij-
ers hadden op de Bredaseweg.

Marleen Andreas Johanna Brocders
Adriana Cornelis Sneijers Walthera de Jong
Helena Eelants
Keesje Lian

Ze woont nu nl. in een appartement boven rijwielhandel Trommelen
en dat was de plaats waar vroeger garage Sneijers gevestigd was.

Hun vader, Cornelis Sneijers, verhuisde van Raamsdonk naar Ooster-
hout en was daar omstreeks 1917 werkzaam als sigarenmaker.

Er waren in die tijd in Oosterhout heel veel sigarenmakers, die nog
het echte handwerk uitoefenden en een groot aantal sigarenbedrijfjes
die hun producten van het eigen bedrijfje ook zelf aan de man moes-
ten brengen. De markt was een van de mogelijkheden om hun sigaren
te verkopen.

Die markt was heel wat minder en anders dan nu. De landbouwers en
vooral de boerinnen boden hun producten op één centrale plaats te
koop aan. Ze kwamen met korven en manden, met eieren en boter
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vooral en op sommige plaatsen ook met kleinvee zoals kippen en big-
gen. ’

Sigarenmaker Papen die een bedrijfje in de Klappeijstraat begon had
het vak bij Cornelis Sneijers geleerd. Papen maakte sigaren onder de
naam De Postduif.

Cees verkocht zijn sigaren onder de naam De Vredesduif.

Jammer genoeg zijn er geen sigaren of andere informatie uit die tijd
bewaard gebleven. Cornelis bracht zijn zelf gemaakte sigaren in het
fabriekje aan de Bredaseweg 37 met de fiets naar zijn klanten toe.
Ook boeren uit de omgeving rookten graag een sigaartje van het merk
De Vredesduif.

Zelfs de broeders van Huijbergen rookten graag een sigaartje.

Dat fietsen was dus zeer tijdrovend en vermoeiend. Je kon zijn siga-
ren ook op de markt in Oosterhout kopen.

Op het hoogtepunt werkten er zelfs 16 knechts in zijn bedrijf. Sigaren
moeten in het zicht liggen. Daar had je dan weer kramen voor nodig.
Maar van kramen was toen nog geen sprake. Hoogstens hier en daar
wat banken en dat bood geen goede bescherming voor de koopwaar,
vooral als het regende. Geen nood, hij timmerde zelf een eenvoudige
kraam.

Dat was het begin van een nieuwe handel.

Ook andere marktkooplui wilden wel zo’n kraam hebben. Dus tim-
merde hij er maar een aantal en tegen een geringe vergoeding werden
die dan aan de andere marktkooplui uitgeleend.

In 1930 kocht hij zijn eerste auto, een Amerikaan. Of het een Chevro-
let of een Ford was, dat weten de dames niet meer.

Die wagen werd behalve voor zijn sigarenhandel ook als taxi ge-
bruikt. Taxibedrijf Sneijers ( in de volksmond de Sneijer ) genoemd
kreeg meer en meer bekendheid.

Voor de Tweede Wereldoorlog was het aantal auto’s al tot drie uitge-
breid. Moeder Sneijers (Helena) verkocht toen de sigaren op de markt
en vader breidde de garage en het taxibedrijf verder uit.

Ook de dochters moesten meehelpen met kramen opzetten.
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Die kramen stonden bij sigarenhandel Burger van Bavel in de Rul-
straat opgeslagen.

Met een onderbreking in de oorlog, na welke hij zijn kramenvoorraad
weer helemaal moest opzetten, zorgde de heer Sneijers zo’n 40 jaar
voor de kramen van de weekmarkt.

In 1967 was het paar ook 50 jaar getrouwd. Eind jaren 60 werden de
kramen aan Breda verkocht.

Als Thera en Ad nog wel eens over de markt in Oosterhout lopen
worden ze nog altijd herkend.

Gelukkig slaagde vader Sneijers erin dat twee wagens niet in handen
van de Duitsers kwamen. Maar er bleef maar één wagen over om mee
te blijven rijden en omdat er toen geen benzine meer te koop was
werd er in de kofferbak van de auto een gasgenerator gebouwd. Dat
apparaat kon door verhitting van o.a. hout, gas winnen. Daardoor kon
er toch met de auto worden gereden.

In de garage op de Bredaseweg nr. 37 werd het steeds drukker. De
mensen van de gemeente kwamen naar de garage om hun auto’s te la-
ten repareren of er een onderhoudsbeurt te laten geven.

Een keer per week kregen ze in de winter erwtensoep en konden ze
koffie drinken bij de familie Sneijers.

Ook Louis Reijntjes werkte als knecht bij de Sneijer. Later is hij in
Oosterhout een eigen taxibedrijf begonnen.

De oudste dochter, Johanna Walthera Maria Sneijers geboren op 09-
06-1919 werd de eerste vrouwelijke taxichauffeur van Oosterhout.
Dat was in die tijd heel ongebruikelijk en heel Oosterhout sprak er
schande van.

Bij de garage stond ook een bezinepomp en daar kon je benzine van
het merk Gulf tanken.

De prijs van de benzine was in die tijd ongeveer 15 cent.

Dochter Walthera hielp mee in de showroom en moest zelfs de
smeerput mee helpen schoonmaken en auto’s wassen.

ledereen moest lang en hard werken want de werkdag begon om 7 uur
en duurde tot er geen klanten meer kwamen.
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Omdat er in jaren 40/ 50 nog weinig auto’s in OQosterhout reden kon
je taxibedrijf Sneijers bellen om je te laten rijden bij rouw-, trouw- en
doopfeesten of om bij zulke gelegenheden zelf een auto bij hen te hu-
ren.
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Je kon er ook autorijles nemen. Zoon André wilde wel verder gaan in

de autobranche en kreeg de gelegenheid om zich te bekwamen als

monteur.

Hij behaalde daarvoor de benodigde diploma’s en dit werd aanleiding

om het taxibedrijf uit te breiden met een garage.

In 1981 opende André een nieuwe showroom aan de Bredaseweg nr.

37 t/m 41.

De showroom telde maar liefst 5000
m2 meter aan vloeroppervlak. Naast
de showroom lag een apart verblijf
voor de taxichauffeurs.
Burgemeester van Oers opende het
nieuwe garagebedrijf.

Het garagebedrijf bestond nu uit het
ouderlijk huis, en de twee naast hen
gelegen panden, nl. van zus (Suus)
Verkooijen, het vroegere café en van
vee- en goederentransporteur Jan van
Gils.

Je kon er auto’s van het merk Hyun-
dai, Daewoo en Skoda kopen.

Het bedrijf liep goed maar André
overleed en eind jaren 90 werd het
pand verkocht aan Piet Trommelen die
zijn rijwielzaak van de overkant naar

et Ko 1=

G rHdT

hier verhuisde en boven de zaak kwamen appartementen. Dlt was te-

vens het einde van het garage/taxibedrijf Sneijers.

Natuurlijk willen we de twee dames hartelijk danken voor het bezoek
en we zijn ook via hen heel wat te weten gekomen van een bedrijf dat
heel wat betekend heeft voor Oosterhout. Het verhaal en de foto’s zijn
digitaal vastgelegd zodat er weer een stukje geschiedenis van Ooster-

hout bewaard is gebleven.

Antoon Kanters heeft het contact met de twee dames gelegd, de foto’s

gescand en Nico Bekers heeft het verhaal geschreven.

Antoon Kanters en Nico Bekers
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Luxor Theater 1923-1966

In hotel De Koppelpaarden was een zaal die men gebruikte als cine-
ma/bioscoop.

Maar de zaal werd ook gebruikt voor muziekuitvoeringen (Johnny
Jordaan), ook klassieke muziek werd niet geschuwd.

In 1957 trad bv. de harpiste Rosa Spier op. Ondergetekende die toen
lid was van het koor ‘de Oosterhoutse Nachtegalen’ heeft hiervan
mogen ‘genieten’.

Ook werden er in de grote zaal toneelstukken opgevoerd.

De capaciteit van de zaal bedroeg in 1923, 200 zitplaatsen maar in
1965 was de zaalcapaciteit uitgebreid tot 500.

i ¥ \
Een der Eetzdlen Hote!  Koppelpaarden, Oos_(e_vhou(‘

De eetzaal van hotel De Koppelpaarden, omgebouwd
tot bioscoopzaal

In 1941 werd de oude zaal gesloopt en verrees het Luxor filmtheater.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog beleefde de film hoogtijdagen.
De teloorgang van de bioscoop werd ingeluid door de komst van de
televisie en de veranderde wijze van vertier zoeken.

Dertien maart 1966 was de laatste voorstelling in het Luxor Theater.
In juli 1974 arriveerden de slopers op de Leijsenhoek.

‘Het Luxor’ was niet meer.
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Wat er aan voorafging
Twee jaar na de eerste filmvertoningen van een reisbioscoop in juli
1896 op de kermis te Leeuwarden was Oosterhout aan de beurt om
met dit nieuwe medium kennis te maken. De aanwezigheid van een
kermis was een belangrijke voorwaar-

de voor de komst van een reisbioscoop. Nieuw Nieuw
Op deze plaats kreeg men dan ook als Laatst uitvinding van de 19° eeur
eerste de gelegenheid om kennis te S sesnormn ey
s nematograaf
maken met het medium film. ghadt
. evende portretten

De Kinematograaf was door de ge-
broeders Lumiére uitgevonden en met f,’;;“‘:,:?;,:;ﬁf,‘:,"
dit apparaat was men in staat om films S aedermne
op een doek te projecteren. Groot succes
Dus we gaan er van uit dat het hier De directie Von Eick u Sibert
toch de Kinematograaf betrof en dat de  ermemes

. £ . Dit bericht is nogal verwarrend |
naam Edison alleen maar gebruikt want de uitvinding van Edison |
werd vanwege de bekendheid. was niet de Kinematograaf,

maar de Kinetoscoop; een soort :
Welke films er werden vertoond en hoe kijkkast waarmee men via een

het etablissement eruit heeft gezien is SUNGRT aw rmgha kow ichien |
helaas niet bekend. Wel was het een feit dat op 21 augustus 1898 de
eerste filmvertoningen in Oosterhout
moeten hebben plaatsgevonden.

Het zou tot 1905 duren voordat er in
Oosterhout een periode zou aanbre-
ken waarin de reisbioscoop een jaar-
lijks terugkerende attractie op de
kermis was. Door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog was er na
1913 een definitief keerpunt voor de
reisbioscopen.

In 1914 en 1915 werd de kermis in
Oosterhout afgelast.

Het zou tot 1905 duren voordat er in

De Cinématograaf van Lumiére  O0sterhout een periode zou aanbre-






