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Tentoonstelling het Boerenleven in Oosterhout
17 t/m 28 okt 2016

Deze tentoonstelling over het Boerenleven in het gemeentehuis te
Oosterhout was een overweldigend succes. Er zijn maar liefst 550
mensen naar deze tentoonstelling komen kijken. Deze hebben enthou-
siast gereageerd met hun opmerkingen n.a.v. deze tentoonstelling.

De foto’s van deze tentoonstelling zijn momenteel te zien in verzor-
gingshuis De Doelen te Oosterhout. Je kunt ze daar bekijken tot 12 ja-
nuari 2017.

SRR -

Ook 1s er nog een tentoonstelling over het Boerenleven in Theek 5
centrum. Deze duurt t/m 12 december 2106.

Na verzorgingshuis De Doelen is Oosterheem de plaats waar het Boe-
renleven is te zien. Dit tot 7 maart 2017.

Daarna tot 18 april 2017 is Het Boerenleven uitgebreid te bewonderen
in het Huis voor Erfgoed (Speelgoedmuseum in Oosterhout).



Waarna de afsluitende tentoonstelling in activiteiten centrum Slotjes is
te zien.

Ook zijn er een flink aantal boeken over het Boerenleven in Ooster-
hout en de Oosterhoutse Tijdmachine landbouw en veeteelt verkocht.
Maar er zijn nog exemplaren van deze twee boeken te koop. De kos-
ten voor het Boerenleven in Oosterhout bedraagt € 16,95 en voor de

Oosterhoutse Tijdmachine betaalt € 9,75.

U kunt die boeken op komen halen bij Heemkundekring de Heerlijk-
heid Oosterhout in Huis voor Erfgoed (Speelgoedmuseum) Zandheu-
vel 51 liefst op dinsdagmorgen tussen 9 en 12 uur.

Overmaken van het (de) desbetreffende bedrag(en) op rekening van
Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout op:

rekeningnr. NL71 RABO 0126346224 onder vermelding van uw
naam en adres kan ook.
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Boek: Boerenleven in Qosterhout

Met natuurlijk veel boerderijen, het melken van vroeger, het werken
op het land. De molens, de zuivelfabrieken, het slachten, de boerderij
van de Paulusabdij, sportende boeren en boerinnen.

Met veel foto’s en informatie over dit boerenleven.

Boek: De Oosterhoutse Tijdmachine Landbouw en vee-
teelt
De periode waar het boek mee begint is 3500 voor christus met de

Vlaardingen mensen en eindigt bij 1982 na christus met onrust over de
vuilstorting te Bavel. Dit boek kost € 9,75.




Op de koffie bij

We zijn op weg naar Breda voor het artikel in ons heemkundeblad,
naar Johan van der Heijden, een neef van Martin, als we binnen zijn
komt er al meteen een oude profielschaaf te voorschijn, een stuk am-
bachtelijk vakmanschap uit de vorig eeuw waarin ook Martin met zijn
opleiding als timmerman in is geinteresseerd.

Johan heeft zijn jeugd in Oosterhout doorgebracht tijdens de Tweede
Wereldoorlog, het gespreksonderwerp. Johan en Martin halen herinne-
ringen op uit die tijd.

s

Voor de koffie wordt al gezorgd door mevrouw Van der Heijden.

Johan van der Heijden (91 jaar) zat op de Mulo in Oosterhout en stu-
deerde in 1939 ook Esperanto bij Dhr. van Strien, dat zou de wereld-
taal worden was de bedoeling, voor Johan ging hiermee de wereld
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open, contacten overal en vooral het uitwisselen van ideeén wereld-
wijd.
Ook daardoor kwam Johan op het hoofdkantoor van de ‘Bond Zonder
Naam’, zo werden bv. de spreuken van de Bond Zonder Naam in het
Esperanto vertaald en over heel de wereld verzonden. Onder leiding
van de esperantist Van Strien werden zo koffers vol brieven naar het
postkantoor in Oosterhout gebracht. Reacties kwamen ook terug uit al-
lerlei landen waarvan je met bv. de postzegel in de hand op de we-
reldkaart ging zoeken waar dat land precies lag.

De spreuk, (van Pater Henri de Greeve was priester, publicist en ra-

diospreker, leefde van 1892 -1974.)
‘VERBETER DE WERELD, BEGIN BlJ JEZELF’,

In Esperanto: ;
PLIBONIGO LA MONDO, PLIBONIGUANTE UNUE VIN MEME
werd zo over de wereld verspreid.

Half mei 1940 hadden de Nederlandse Militaire alle bruggen over het
kanaal in de lucht laten vliegen, alleen de Brug bij het Goor was in
tact gebleven (waarom?) De eerste Duitsers kwamen Op motoren met
zijspan gingen via de Julianalaan en Koningsdijk naar het kanaal en
konden dankbaar gebruik maken van de Brug bij het Goor, om over te
steken naar Den Hout en zo verder.

Maar W. O. 1. brak uit, op Den Hout stortte op 10 mei 1940 het eerste
Juncker vliegtuig neer, de Duitse piloten werden door de Nederlandse
militairen gevangen genomen en Johan heeft ze, door militairen be-
waakt, nog door de Kruisstraat zien lopen.

De foto's van het neergeschoten toestel worden door Johan en Martin
bekeken met de bekenden die op het vliegtuig zitten en er bij staan.

Johan was op de Bredaseweg toen er vlakbij het Waterleidingbedrijf
plotseling twee bommen werden gedropt. Schuilen in een tunneltje
onder de Bredaseweg wat daar was en hun bij toeval ontdekten.






