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Op de koffie bij

Deze keer blijven we kort bij huis voor een bezoek van Op de koffie
)| , en wel bij Martin van Halderen en natuurlijk zijn vrouw

Hiervoor is ook een goede reden aan te voeren, nl. Martm w11 gaan
stoppen met zijn functie van interim voorzitter en secretaris bij de
Heemkundekring, functies die hij al weer twee jaar vervult, met de
bedoeling tijdelijk.

Een belangrijke reden is de leeftijd en te veel werk voor de heemkun-
de zegt hij. Martin wordt dit jaar 78. En wil vanaf maart 2016 niet nog
eens 4 jaar een bestuursfunctie vervullen en dat heeft hij vorig jaar bij
de jaarvergadering al aan gegeven.
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Maar hij wil het werk bij de heemkunde wil afbouwen, het is voor
hem nu ongeveer een dagtaak. ’

Toen Martin deze bestuursfunctie aannam ging het bestuurlijk weer
goed lopen en dat zegt ook iets over de kwaliteiten die Martin in zich
heeft, dat ondergetekende verwachtte dat Martin bij een volgende
jaarvergadering aan zou geven dat hij wel voorzitter zou willen wor-
den.

Voor onze Heemkundekring zou dat een oplossing zijn want een vol-
tallig bestuur, is al een aantal jaren een probleem, overigens een pro-
bleem waarmee niet alleen onze vereniging kampt.

Iedereen heeft ook nog zijn privé leven en het e.e.a. moet ook te com-
bineren zijn met het hele sociale leven zoals gezin, kinderen en klein-
kinderen, verplichtingen, hobby's en andere activiteiten.

Ook al ben je gepensioneerd, je leven vult zich toch met alle facetten
van het bovengenoemde.

Maar daarmee is het bestuursprobleem van de vereniging niet opge-
lost.

De betrokkenheid van Martin bij de heemkundekring komt ter sprake
en hij vertelt al bijna 20 jaar lid te zijn van de kring.

Zijn vrouw Tiny deed vrijwilligerswerk in het ziekenhuis op dinsdag-
morgen dus werd hij op deze dagen ook actief.

Samen met Ad Gorissen archiveren, hij weet nog dat er veel papier-
werk lag opgeslagen in dozen maar om gegevens te zoeken was er
niets geordend.

Het eerste wat aangepakt werd was het ordenen van de heemkunde-
bladen.

Van de jaargangen of nummers waarvan geen blad meer was werden
kopieén gemaakt van de exemplaren van Ad Gorissen of anderen le-
den.
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Deze hebben nog lang boven in de kast gestaan in het Huis voor Erf-
goed maar sinds kort zijn de dubbele nummers verwijderd wegens
ruimtegebrek.

Veel tijd werd besteed aan het inventariseren van de inboedel van de
familie Ketelaars aan de Leijsenhoek, die was aan de Heemkunde ge-
schonken, het meeste heel oud.

Wij hoopten, als de Heemkundekring een beter onderkomen te krij-
gen, waar ook een museumpje kon worden ingericht. Zover is het
nooit gekomen. Het heeft nog lang in opslag gestaan op Den Hout.
De gemeente heeft in de loop van tijd al verschillende panden min of
meer toegezegd, maar dan bleek dat voor de heemkundekring niet
haalbaar of ging om andere reden niet door.

Een aangeboden ruimte in het huis van van Beek, Waterloostraat, bij-
voorbeeld, waar de gemeente nog lang het Oosterhouts archief in heeft
ondergebracht. Dit onder leiding van een van onze vroegere voorzit-
ters, Jan Broeders en waar Christ Buiks een heemtuin aangelegd en
nog lang beheerd en onderhouden heeft.

Maar dat werd gesloopt en zo verhuisde de Heemkundekring naar de
oude Rabobank op de Heuvel naast H19 (waar de kluis van 4 bij 4 me-
ter) in de kelder voor onze bezittingen was bestemd, de overige ruim-
ten gebruikten we gezamenlijk met de Kunstuitleen.

Ook daar werden wij ook weer uit gezet vanwege sloop en verbou-
wing en als Cees Ligtvoet niet zijn bergruimte achter de lift van een
flat op Paterserf had aangeboden hadden we niets meer gehad. Wij
zijn Cees nog steeds dankbaar, anders hadden we op straat gestaan.

In 2010 kregen wij van, de gemeente, een ruimte in het Huis voor Erf-
goed aangeboden. Eigenlijk te klein maar wel meer mogelijkheden om
ons computernetwerk op te stellen zodat we ons digitaal archief beter
konden inrichten en nog veel meer dingen regelen zoals scannen en
opslaan in de computers. Dus 37 jaar na onze oprichting in, 1973,
kunnen we blij zijn met deze huisvesting voor onze kring.
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Echter, de voortgang valt niet te stoppen, in de behuizing die we nu
hebben groeien we nu al uit ons jasje, Vooral wat archiefruimte be-
treft, want de laatste tijd krijgt de Heemkundekring regelmatig spullen
aangeboden van mensen op leeftijd, die gegevens en spullen hebben
van geschiedkundige waarde die voor het Oosterhoutse nageslacht
bewaard moeten blijven.

De activiteiten van de vereniging zijn de laatste tijd behoorlijk toege-
nomen, mede door het succes en bekendheid van de heemkundekring
en inzet van een groot aantal vrijwilligers waarvoor Martin hier zijn
dank uitspreekt, voor de hulp die hij van hun krijgt wanneer dat nodig
is.

De heemkundekring heeft verschillende tentoonstellingen per jaar, 3
stuks in Theek 5, dan onze najaarstentoonstelling in de hal van het
gemeentehuis, 1 in het Huis voor Erfgoed en een van deze tentoonstel-
lingen doet een rondje in de verzorgings- en bejaardenhuizen, met het
idee ‘Zij kunnen niet naar onze tentoonstellingen komen dus gaan wij
naar hen toe’.

Momenteel is Martin betrokken bij een actie om te proberen de
schuilkelder uit de 2° Wereldoorlog in de pastorietuin van de de Anto-
niuskerk op de monumentenlijst van de gemeente Oosterhout te krij-
gen. Dit vooral tot behoud voor ons nageslacht en voor onderricht aan
de jeugd via scholen.

Ook dit is een zeldzaam stukje Tweede Wereldoorlog erfgoed dat ver-
dient om voor de toekomst behouden te blijven.

In het werkzame leven heeft Martin na de ambachtsschool zich be-
kwaamd tot gezel timmeren. In 1953 is hij gaan werken bij bouwbe-
drijf Gorissen in Oosterhout en volgde diverse avondstudies zoals bij
PBNA voor bouwkundig uitvoerder.

Hij werkte aan diverse projecten in de omgeving. Bouwde in 1956, bij
uitvoerder Piet Pellenaars (de broer van Kees Pellenaars die toen
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ploegleider was in de Tour de France), mee aan het toen nieuwe post-
kantoor aan de Heuvel (met in de voorgevel het kunstwerk van Niel
Steenbergen).

Martin ging daarna aan het werk voor Visser & Smit bij de toenmalige
buizenfabrieken aan het kanaal in Oosterhout en kwam daar ineens in
de grotere projecten terecht.

Daarna vervulde Martin zijn dienstplicht, van 1957 tot 1959, bij de
Koninklijke Marechaussee.

Na zijn diensttijd, in 1959, terug naar Visser & Smit. Bouwde toen
mee aan het waterleidinggebouw in Oosterhout en Seppe en werd daar
in 1962 uitvoerder.

En als hoofduitvoerder had hij de leiding bij de bouw van ca: 20 via-
ducten en tunneltjes tussen Tilburg en Breda en Breda en Hazeldonk
in 1969 en 1971

In 1972 als projectleider bij Shell Moerdijk 1° fase. Daarna het Heine-
kenkantoor in Zoeterwoude en gedeeltes van de brouwerij.

In Vlissingen-Oost de betonnen L.P.G. tanks van 55000 kubieke meter
voor gasopslag. Verder in teamverband een betonnen beschermwal
van 140 meter doorsnee en 125 meter hoog voor het booreiland Eko-
fisk op zee ca: 300 km schuin boven Nederland. Kosten 460 miljoen
gulden.

In 1989 begonnen met de bouw van de Schiphol verkeerstoren die in
1990 bouwkundig en technisch door Martin werd opgeleverd aan de
Rijksluchtvaartdienst. Hij ontving hiervoor een erepenning, van de
NV Luchthaven Schiphol met als spreuk *Het is de stuwkracht die de
vaart bepaalt’

In Riel was in 1996 het Gasopjaagstation zijn laatste project.

De hobby van Martin is ook zijn naar eigen ontwerp gebouwde wo-
ning (ja, natuurlijk; bouwkunde) waar hij nu woont, hij streefde ernaar
dat het voor zijn 40° verjaardag, in 1977, klaar zou zijn en dat is ge-
lukt.
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Als hobby voert hij vogels het hele jaar door in de vogelvriendelijke
tuin en hij heeft wat hij zelf noemt een ‘voliere zonder gaas’, een voe-
derplaats, waar het een komen en gaan is van vogels ook af en toe
zeldzame vogels die er dagelijks om voedsel komen.

Verder heeft hij een mooi onderhouden tuin met prachtig geschoren
gazons.

Zijn huis staat aan de buitenrand van Dommelbergen en grenst tegen
het groen van de geluidswal van de A27, dus kort bij een ecologische
groenzone. Ideaal voor natuurliefhebbers, dat is ook Heemkunde.

Terug naar het bestuurlijke van de Heemkundekring.

Ook onze penningmeester heeft in de laatste jaarvergadering medege-
deeld met zijn functie te stoppen, maar in deze vacature is mogelijk
voorzien.

De lezer kan dit artikel dan ook zien als een oproep om zich kandidaat
te stellen voor de openstaande bestuursfunctie van voorzitter maar ook
als bestuurslid zou de vereniging graag kandidaten willen aantrekken.
Zijn er lezers die zich hiervoor willen aanmelden?

Martin, ondergetekende wil toch nog even weten of je toch bereid bent
om mee te blijven werken aan de artikelen voor het heemkundeblad
zoals ‘Op de Koffie bjj ........ ’, en misschien nog andere activiteiten
wil ondernemen.

Of korter gezegd, kunnen we toch nog wat op jou rekenen ?

Ja, Ad het zal ook niet mee vallen om alles gelijk los te laten, maar ik
moet ook wel meer voor me zelf kiezen.

Bij de koffie heb ik ook genoten van dit gesprek en al komt er een af-
scheid van Martin in het bestuur aan, er blijft verbinding met de vere-
niging.

Martin en Tiny bedankt voor dit gesprek en voor de koffie.

Ad van Groesen.



Gesneuvelde vliegenier krijgt monument

in Oosterhout.

Bert Willemen

Inleiding.

Van een goede bevriende oud collega en deskundige, op het terrein
van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, ontving ik een uitnodi-
ging om een onthulling van een kunstzinnig monument bij te wonen.
Met zijn historische kennis en mondelinge uiteenzetting wordt je
meegenomen naar een bijzondere locatie in Oosterhout.

Op 22 februari 1944 stortte de Martin B-26 Marauder Crescendo van de Amerikaanse vlieger Majoor Charles Vernon
Thornton neer in het buitengebied van Den Hout. Majoor Thornton kwam daarbij om het leven. De crash vond plaats nadat
het vliegtuig vanuit Engeland was vertrokken voor een bombard lucht op de vliegbasis Gilze Rijen. Nadat het toe-
stel zijn bommenlast had laten vallen, werd het geraakt door Duits afweergeschut, waardoor de besturing onklaar raakte.
Majoor Thornton slaagde erin het toestel in de lucht te houden, totdat alle inzittenden het verlaten hadden. Bij een poging
het toestel aan de grond te zetten in de polders ten noordwesten van Den Hout, stortte het echter neer met de dood van
Majoor Thornton tot gevolg.

Ter nagedachtenis aan deze crash is nabij de ongeluk s een gedenkteken opgericht.

Wij nodigen u uit voor de onthulling van dit gedenkteken op 22 februari 2014. In het bijzijn van enkele directe familieleden
van Majoor Thornton en andere gasten zal het gedenkteken onthuld worden. Het gedenkteken wordt onthuld op het ter-
rein van Rabobank Amerstreek, Distributieweg 15, 4906 AD Oosterhout NB.

Programma:
10.30 uur: Ontvangst van de gasten
11.00 uur: Aanvang onthullingsplechtigheid
11.20 uur: Onthulling van het gedenktek Iksliederen en bloemlegging
11.45 uur: Dankwoord
12.30 uur: Einde van de bijeenkomst

Werkgroep Luchtoorlog Oosterhout 1940-1945 van de Erfgoedstichting Den Hout,
Jan Jolie, Jos van Alphen en Cees Joosen
Achterstraat 30, 4911 AZ Den Hout. Tel. contactpersoon: 06-20977830. E-mail: ceesjoosen@planet.nl

Onthulling van een monument voor een omgekomen vliegenier op
22 februari 2014.

Als er een grote groep genodigden zich rond de klok van 11.00 uur in
de hal van het Rabobank kantoor, Distributieweg 15 op het industrie-
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terrein Weststad III (ofwel Weststad 3) in Oosterhout, hebben verza-
meld wordt er met het officiéle gedeelte van de bijeenkomst begon-
nen.

Naast diverse personen uit de militaire wereld, waren er ook enkele
familieleden van de omgekomen vliegenier majoor Charles Thorston
aanwezig.

Na het welkomstwoord van Cees Joosen, die samen met Jan Jolie en
Jos van Alphen de ‘Werkgroep Luchtoorlog Oosterhout 1940-1945
van de Erfgoedstichting Den Hout’ vormt, begint men met een aantal
toespraken.

Van alle sprekers werd de Engelse teksten naar het Nederlands (en
omgekeerd) vertaald door een tolk. We waren in de gelukkige om-
standigheid dat de toespraak van Burgemeester Stefan Huisman van
Oosterhout, ons beschikbaar werd gesteld.

22 februari 1944, vandaag exact 70 jaar geleden, kwam er een einde
aan het jonge leven van Charles Vernon Thornton. Zijn B 26 Marau-
der bommenwerper, genaamd Crescendo, stortte neer in het buitenge-
bied van Den Hout. Op deze plek zo 'n beetje, want uit de overlevering
is bekend dat rondom de Vlaamse schuur die hier tegenover staat veel
wrakstukken hebben gelegen. Vandaag staan we, in het bijzijn van zijn
nicht, nog eens stil bij het offer dat Thornton bracht voor onze vrij-
heid. Een offer, waaraan na vandaag mede dankzij de Rabobank,
beeldend kunstenaar Joep Struyk en vooral ook een aantal vasthou-
dende heemkundigen voor altijd wordt herinnerd.

Het is nog zeer vroeg in de morgen van die 22e februari 1944 als ma-
joor Thornton wordt gewekt. Thornton, 24 jaar oud en afgestudeerd
als werktuigbouwkundig ingenieur, is vier jaar eerder in dienst getre-
den als officier op de luchtmachtbasis Kelly Field in Texas.

Voordat Amerika na de aanval op Pearl Harbour de oorlog aan Ja-
pan verklaart, vliegt Thornton vooral transporttoestellen over naar
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Noord-Afrika, waar ze worden overgedragen aan het Britse leger on-
der leiding van Generaal Montgomery.

Nu, in 1944, vliegt hij als piloot missies boven het Europese vasteland.

Een halfuur nadat hij wordt gewekt is hij samen met de andere dienst-
doende officieren in de briefingroom, waar ze de orders voor die dag
ontvangen. Een bombardement op Vliegbasis Gilze-Rijen. Voor de
derde dag op rij is dit vliegveld het doelwit.

Majoor Thornton krijgt de leiding van de totale formatie van vijftig
bommenwerpers. lets na negen uur die ochtend stijgen de bommen-
werpers op van Great Dunmow, een vliegveld in Essex waar squa-
drons van zowel de Royal Air Force als de United States Air Force
thuis zijn. Boven Great Dunmow wordt de formatie gevormd waarin
de aanval wordt ondernomen, hetgeen nog niet meevalt door de aan-
wezige sneeuwwolken.

De luchtvloot steekt de Noordzee over en boven water voegen de Spit-
fires die de aanval zullen begeleiden zich bij de bommenwerpers.

Het wolkendek begint open te trekken en zo 'n tien kilometer buiten de
kust wordt duidelijk dat ze boven Nederland goed zicht kunnen ver-
wachten. Via Roosendaal vliegt men richting Breda. Ten zuiden van
die stad begint de aanvliegroute voor de ‘bombrun’ op de noord-
zuidbaan van vliegveld Gilze-Rijen.

Vlak voordat de bommen gelost kunnen worden komen de vliegtuigen
terecht in hevig afweergeschut. Het toestel van Thornton wordt ge-
raakt en een van de motoren valt uit. Toch lukt het de piloot om de
aanval voort te zetten en het commando ‘bommen weg’ te geven. De
aanval is hevig en succesvol.

De schade is zeer groot. Met name het brandstofdepot bij de Bavelse
Poort is bijna totaal vernietigd. Qok treffen de bommen gebouwen en
de voor de Duitsers zo belangrijke spoorlijn.
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Wegvliegend zet majoor Thornton de voorgeschreven bocht naar links
in. Op datzelfde moment wordt een andere bommenwerper in de for-
matie zwaar getroffen door afweergeschut. Dat toestel kan de bocht
niet maken en raakt de Marauder van Thornton, die daardoor onbe-
stuurbaar wordt. Wat er vervolgens precies gebeurt in de laatste mi-
nuten van de viucht van de Crescendo zal wel nooit helemaal duidelijk
worden. Piloot Thornton doet er alles aan om zijn toestel in de lucht te
houden. Door de schade aan de Marauder heeft hij niet veel meer
keuze dan gas terug nemen en zo langzaam mogelijk gaan vliegen. Hij
slaagt erin het toestel in de lucht te houden totdat alle andere inzitten-
den het hebben verlaten. Een poging de Marauder aan de grond te
zetten in de polders ten noordwesten van Den Hout gaat mis. Het toe-
stel stort neer met de dood van Majoor Thornton tot gevolg.

Majoor Charles Vernon Thornton gaf zijn leven voor onze vrijheid.

In 1946 werd hij herbegraven op de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten. En vanaf vandaag zal zijn inzet voor altijd herinnerd wor-
den op deze plek. De plaats, waar zijn B 26 Marauder op 22 februari
1944 neerstortte’.

Voordat we verder ga met mijn verslag en belevenissen van deze bij-
zondere dag, vertellen we nog even wat er zoal vooraf is gegaan.

We nemen u graag terug mee naar de wintermaanden van 1943/1944.
De voorgeschiedenis.
Dinsdag, 22 februari 1944.

Het is maart 1974 als een der schrijvers, Leo Klerks, met de Lucht-
macht Bergingsdienst naar Den Hout wordt gestuurd voor het bergen
van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Al snel blijkt ter plaatse dat het gaat om een Martin B26 Marauder
bommenwerper die betrokken is geweest bij een aanval op Gilze-
Rijen op 22 februari 1944.
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Na het klaren van de klus gaan de gegevens van dit vliegtuig in het ar-
chief en is het weer snel vergeten.

Klein en vriendelijk ligt het dorp Gilze mooi te zijn in het Brabantse
landschap. Rustig en vredig is het er echter niet, want reeds om 07.10
uur klinkt het luchtalarm en angstig kijken de inwoners van het reeds
zo zwaar beproefde dorp naar de lucht en stellen zich steeds weer die
ene vraag: ' overtrekkers of is het menens?' Om 07.25 uur wordt het
luchtalarm echter opgeheven en haalt iedereen weer opgelucht adem.
Maar om 10.40 uur klinkt opnieuw het alarm en reeds enkele minuten
later verschijnen vanuit het westen enkele groepjes jagers boven het
vliegveld, cirkelen even rond en vliegen terug.

En net als de bewoners denken dat het voorbij is komen ze, als zwarte
stippen uit het zuidwesten. Het zware afweergeschut aan de Bavelse-
weg dendert, maar dan gieren de bommen al omlaag. Het begin van
een concert van de dood. Het gedreun van ontploffende bommen ver-
mengt zich met het staccato geluid van het uit alle macht vurende af-
weergeschut. De meeste bommen vallen aan de westzijde van het
vliegveld, behalve die van de laatste groep vliegtuigen die over Hulten
gaat.

Door het geconcentreerde en goed geplaatste afweervuur wordt een
vliegtuig uit de eerste groep geraakt. Alles gaat zo snel dat getuigen en
rapporten alleen maar vermelden dat de rechtermotor rookte en dat
vijf parachutes zijn gezien. Als een kwartier later alles voorbij is woe-
den op vier plaatsen hevige branden, waarvan sommige meer dan een
uur lang.

Rond 12 uur 's middags doen zich nog twee hevige ontploffingen
voor. Later blijkt dat hangars zijn uitgebrand en vliegtuigen vernield.
De twee ontploffingen zijn waarschijnlijk afkomstig van twee stuks
1000 kg bommen die gereed lagen om onder een vliegtuig te worden
gehangen.




13

Het vliegtuig dat is neergestort blijkt de Martin B26 41-31644 te zijn
met niet minder dan acht man aan boord. Normaal was de Marauder
ontworpen voor een crew van vijf man maar bij latere types werden
twee extra mitrailleurs ingebouwd, aan de onder zijkant van het vlieg-
tuig, de z.g. 'waist-guns'. Bovendien kon de functie van navigator
en/of bommenrichter al dan niet gecombineerd zijn.

Vandaar athankelijk van het type ook het aantal bemanningsleden. Bij
deze 41-31644 dus acht, te weten:

Rang Voornaam Achternaam Functie

Major Charles V. Thornton Pilot.

1st. Lt. Eugene F. Anderson Co Pilot.

Capt. Theodore Lehman Bomb./Nav.
Ist. Lt. Charles R. Taylor Bomb/Nav.

T /Sgt. William B. Harris Radio/Gunner.
S/Sgt. Norman L. Bell Engin./Gunner.
S/Sgt. Samuel I. Melancon Tailgunner.
Sgt. Jasper O. Stensrud Tailgunner.

De ware toedracht van dit ongeluk en de gevolgen voor de bemanning
ervaren we pas 34 jaar later als we vanuit Amerika niet alleen de Mis-
sing Air Crew reports krijgen toegestuurd, maar door een bijzondere
omstandigheid ook een gesprek kunnen hebben met twee mensen die
het hebben meegemaakt, te weten: Theodore Lehman en Noble Gre-
gory, nu wonend in Amerika respectievelijk als advocaat en ingenieur.

De morgen van die 22¢ februari lijkt een mooie dag te beloven, de
lucht is strak blauw met hier en daar een wit wolkje. Er hangt een lich-
te grondnevel over het vliegveld Great Dunmow als de bemanningen
van het 555ste Bomber Squadron naar de briefing gaan. De routine
van elke dag. Zo ook Ted Lehman en Noble Gregory, bemanningsle-






