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Toespraak ter ere van Jos van Alphen

S mei 2015

Dames en Heren, goedenavond.

Jos van Alphen, ik leerde hem kennen
via de Liberation Route. Ik ben de
schrijver en producer van de luisterzui-
len in West-Brabant en heb met Jos
nauw samengewerkt aan de verhalen in
Breda en ook hier in de gemeente Oos-
terhout bij de zuilen in Ter Aalst, Den
Hout en hier in Dorst vlakbij zijn huis.
Op uitnodiging van de voorzitter van
het Oranjecomité van Dorst wil ik
graag een woordje doen over Jos.

Jos zelf is bezig geweest met het orga-
niseren van deze onthulling, maar heeft
dit tot mijn grote spijt niet meer mogen
meemaken. Ik weet trouwens ook ze-
ker dat als Jos er vandaag bij was ge-
weest het wat hem betreft moest gaan
over de gesneuvelden en de slachtoffers en niet over hemzelf. Dat is
wat ik in de korte periode dat ik met hem omging heb meegekregen
van hem: hij stelde zich bescheiden op, hij stelde zijn nooit aflatende
onderzoek ten dienste van anderen, van hen die het volgens Jos echt
verdienden.

Hij heeft veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog in deze regio,
zijn research was onmisbaar om de verhalen erover bij de luisterzuilen
te kunnen vertellen. Verhalen die getuigen van de verschrikkingen van
de oorlog, verhalen die niet vergeten mogen worden.
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Toen ik Jos' boek De slag om het Markkanaal las vond ik in het slot-
woord een heel persoonlijke noot van Jos. Als jongen van twaalf was
hij na de gruwelen van die slag uit een schuilkelder in zijn geboorte-

dorp Den Hout naar boven gekropen en had hij met de ogen van een

kind de verwoesting en de ontreddering van nabij gezien. Dat gaf mij
het idee dat ook het verhaal van deze man verteld mocht worden.

- Ooggetuige en door die getuigenis levenslang op zoek naar antwoor-
den.

Denk je dat Jos heel enthousiast was dat ik zijn verhaal koos om te
vertellen in Den Hout? Nee. Ik zocht hem afgelopen september op,
hier in Dorst, hij voelde er zich wat ongemakkelijk bij. Het gaat niet
om mij, zei hij. Uiteindelijk gaf hij toch toestemming als ik

dan wel nog iets zou toevoegen aan het verhaal. Het verhaal van Ma-
rie Winden, die

tragisch omkwam toen ze verband probeerde te halen voor haar moe-
der die ernstig gewond was. Zo leerde ik Jos kennen: vertel alsjeblieft
de verhalen van de gesneuvelden en de slachtoffers. Marie Winden
was wat hem betreft de heldin.

Diezelfde dag liep ik met hem hier door Dorst. We liepen naar precies
die plaatsen waar de vuurgevechten hadden plaats gevonden en hij
wist er tot in detail over te vertellen. Dat was ook Jos: zijn gedreven-
heid bracht hem ertoe exact uit te zoeken hoe het was geweest. Hij
wees me de plekken aan van de granaatinslagen, die nu nog te zien
zijn. Kleine oneffenheden in het scipt haalde hij er genadeloos uit. Het
moest wel allemaal precies kloppen, zoals het was geweest en daarin
had hij natuurlijk groot gelijk.

Na die wandeling nam hij me mee naar de kelder onder zijn huis. Dat
was een bezoek dat ik nooit zal vergeten. Hier bleek hoe groot zijn
gedrevenheid en vasthoudendheid was. Hij vertelde me erover hoe hij
jarenlang heeft gespeurd naar de identiteit van vele gesneuvelde Polen
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hier in de regio. En dat hij van velen uiteindelijk ook achter de naam
wist te komen. Dat was een van zijn levensmissies geworden. Hij
noemde het zo, het vervulde hem met een grote tevredenheid als hij
een Poolse soldaat 'zijn naam weer had gegeven.'

Het offer dat deze jongens hadden gebracht, mocht nooit vergeten
worden, dat vond hij en daaraan heeft hij zijn leven gewijd. De gepas-
sioneerdheid waarmee hij dat deed heeft grote indruk op mij gemaakt
en ik daarom past zijn verhaal bij die van de anderen. Jos, we zullen
blijven herinneren en herdenken.

Dank u wel.

Roland van den Bergh
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Op de koffie bij

Op 29 mei zijn we onderweg naar de Klappeijstraat, in de binnenstad

van Oosterhout is waar het Bakkerijmuseum van John en Jeanne Snel-

ders zich bevind.

Dit in een paar oorspronkelijk historische panden die op deze plek zijn
-herbouwd, en ik zou de sfeer willen omschrijven als die van een teke-

ning van Anton Pieck, of een plaatje uit een boek van Charles Dic-

kens.

De koffie is al gezet en zoals ook min of meer verwacht, is er ook een

traktatie in de vorm van gevulde bitterkoeken.

De familie Snelders is een echte bakkersfamilie. In 1900 is de groot-
vader van John een bakkerij begonnen, kocht deze twee panden waar-
van de linker ook nog kapperszaak en horecazaak is geweest.
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Vier generaties van de familie Snelders hebben intussen op deze plaats
het bakkers ambacht beoefend. Een foto met familieleden uit de eerste
periode van de bakkerij wordt getoond.

Het linker gebouw is afgebrand en dit is toen eigenhandig gesloopt en
weer opgebouwd, bij de sloop kwamen nog muren, gemetseld met
leem tevoorschijn.

Het nostalgische in de bouwtrant met hardstenen dorpels en IJssel-
steentjes als metselwerk is bereikt door het gebruik van bouwmateria-
len van andere Oosterhoutse panden uit de 16° eeuw, die werden afge-
broken, en die hier in de Klappeijstraat weer naar het oorspronkelijke
ontwerp werden opgebouwd.

Allerlei oude voorwerpen, van deegvormen tot weegapparatuur en ge-
reedschappen die te maken hebben met het ambachtelijke bakkersvak
werden, voor zover ze nog niet in de bakkerij aanwezig waren, verza-
meld en zijn overal in het gebouw te zien.

Ook in brood was natuurlijk een ontwikkeling, oorspronkelijk was er
wit, bruin- en roggebrood voor de dagelijks behoeften, tegenwoordig
is er meer vraag naar luxe brood.

Kneden en rijs tijden brengt de kwaliteit aan het brood.

Luxe koek en gebak, appelflappen, luxe koekjes werden ook vroeger
al gebakken, athankelijk van de vraag en bv. voor het weekeinde.
Het ambachtelijke vakmanschap is gedeeltelijk wel verloren gegaan,
tegenwoordig veel meer grootschalige productie in broodfabrieken.
Z0 is bv. roompoeder voor Tompouces en puddingbroodjes niet meer
verkrijgbaar.

De hobby van John is al eerder genoemd, John verzamelt van alles
wat maar met het bakkersambacht te maken heeft, van speculaasplan-
ken tot koekvormen en van koekblikken tot slagroomspuiten, van an-
tiek tot misschien minder oud.

Alles wat met een bakkerij te maken heeft, ook wat in een bakkers-
winkel voorkwam is in dit museum tentoongesteld, wat je terecht een
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museum kunt noemen, want het ambachtelijke hoort ook in dit vak al
bijna tot het verleden.

Zoals op een bijgaande foto te zien is toont John trots een gedeelte van
zijn verzameling speculaasplanken, die je gerust stukjes ambachtelijke
kunst in houtsnijwerk kunt noemen.

In deze bakkerij proberen John en Jeanne het ambachtelijke bakkers-
vak in ere te houden, wat ze ook lukt want er is heel wat belangstel-
ling van groepen die onder begeleiding hun eigen koekjes bakken in
deze attractieve omgeving voor bezoekers, om daarna te proeven van
hun zelfgebakken producten.

John en Jeanne, bedankt voor de koffie, die was prima en de versnape-
ring erbij was heerlijk, we komen er nog een keer voor terug.

Ook veel succes gewenst met jullie bakkerij die tegelijk ook jullie
hobby is.

Martin van Halderen en Ad van Groesen.






