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UITNODIGING
“Heemkundekring De Heerlijkheid Qosterhout”
Lezing: 99 x Giro d’Italia

De 99° editie van de Ronde van Italié start dit jaar op 6 mei in Apel-
doorn, met op 7 en 8 mei nog etappes naar Nijmegen en Arnhem.

Oosterhouts wielerhistoricus Rein Lambregts, auteur van meerdere
wielerboeken, vertelt over de historie van de Giro d’ Italia, met mooie,
historische filmbeelden van de legendarische Italiaanse renner Fausto
Coppi en met extra aandacht voor de prestaties van renners uit West-
Brabant, zoals Wim van Est, Wout Wagtmans, Johan van der Velde en
Jeroen Blijlevens.

Maandag 2 mei om 19.30 uur in Huis voor Erfgoed (Speelgoedmuseum
Op Stelten), Zandheuvel 51 te Qosterhout. Zaal open om 19.00 uur.
Toegang gratis




(U]

Op de koffie bij...

Jan en Mien Broekhoven

Op maandagmorgen zijn we voor de tweede keer “op de koffie” bij
Jan en Mien Broekhoven. Niet alleen omdat we weten, dat de koffie er
goed is -al telt dat ook mee- maar bij ons vorige bezoek, waarbij de
fotografie als hobby van Jan uitvoerig ter sprake kwam, werd het on-
derwerp ”De Oosterhoutse straatfotograaf Janus Dooremalen™ aange-
roerd en werd er afgesproken, dat er een vervolg zou komen over dit
onderwerp.

Jan vertelt het een en
ander over de jeugd
van Janus naar aanlei-
dign van een interview
dat hij in 1974 van
hem heeft afgenomen.
Janus is geboren in
1906. Hij ging bij de
Broeders van Huyber-
gen, toen in de Arend-
straat, naar school. Hij
spijbelde regelmatig,
want wonend bij de Joodse begraafplaats moest hij elke dag wel een
uur lopen om op school te komen. Van leren kwam weinig terecht,
want daar had deze vrijbuiter weinig zin in.

Toen hij op zijn dertiende van school kwam, ging hij werken. Hij be-
gon bij Snoepfabriek Smits van Gils, later ook bij Piet Aarden. Ook
hier was hij niet altijd gemotiveerd en vaak ontevreden over zijn lage
loon. Dus hij zocht verder, overal waar iets te verdienen viel, bijvoor-
beeld bij boeren en op het* Strooifabriek. Op zijn twintigste kon hij bij
‘Piraat’ (een sigarettenmerk) bonnetjes sparen voor een fotocamera.

Janus Dooremalen als straatfotograaf
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Hij kocht overal om hem heen deze bonnetjes op voor 1 ct. per stuk
om dit zo begerenswaardige apparaat te kunnen kopen.
De eerste twee volgende jaren maakte hij foto’s met deze boxcamera.
| Dc opnamen werden gemaakt op
glasplaten. De opnames met deze
glasplaatjes ontwikkelde en fixeerde
hij zelf. Deze zo verkregen negatief-
Jes drukte hij met behulp van afdruk-
raampjes af op z.g. daglichtpapier.
Dat daglichtpapier ontwikkelde door
de invloed van het zonlicht. Hij hoef-
de alleen maar te fixeren. Janus
kwam dat later pas te weten via foto-
graaf Van Zijverden uit Breda Tot
dan toe mislukte dan ook alles. Om te
laten zien hoe het werkt, demon-
streert Jan Broekhoven ons het af-
drukken op daglichtpapier.
De foto's werden zonder fixeren ge-
woon zwart. Toen Janus alles onder
de knie had mocht hij bij zijn werkgever, Smits van Gils, foto’s ma-
ken. De directeur was zo enthousiast over het resultaat, dat hij hem
adviseerde om erin verder te gaan.
In 1928 kwam Janus iemand tegen via wie hij een 13x18 loopbodem-
camera kon kopen. Dit grotere formaat was veel beter van kwaliteit,
maar ook veer duurder. Het afdrukken bleef hij voorlopig doen op
daglichtpapier. Fotograaf Van Zijverden was weer zijn leermeester,
want Janus kon die ingewikkelde gebruiksaanwijzingen maar zeer
moeilijk lezen. Dus moest alles aan hem uitgelegd worden. Hoewel de
foto’s nu nogal wat duurder werden werkte hij daar een paar jaar vrij
succesvol mee.




In 1930 zag hij een fotograaf met een “snelcamera’(een echte straat-
camera) werken. Die moest hij hebben. Jan Broekhoven toont ons ook
een aantal foto’s die hij zelf, op aanwijzing van Janus, met dit soort
camera gemaakt heeft o.a. bij Alberts Corner in Oosterhout, bij de
jachthaven in Drimmelen, en in Doesburg.

Oudere Oosterhouters zullen zich Janus nog herinneren van kermissen
en evenementen. Het was een bijzondere attractie als je met de kermis
van de Markt naar de Heuvel liep, ergens halverwege bij Meulendijks
voor het huis werd je gefotografeerd en als je terug liep van de kermis
op de Heuvel naar de Markt of omgekeerd was intussen de foto klaar
(een primitieve direct-klaar-camera dus). Hij bleef lang met deze snel-
camera doorgaan, ook op markten en kermissen in de buurt en in par-
ken en speeltuinen.

Voor bruiloften e.d. bleef hij zijn loopbodem-camera gebruiken. Maar
het ging Janus niet snel genoeg.. Hij kocht een Leica (Leitz Camera)
een prima Duitse kleinbeeldcamera. Langzamerhand werd hij nu pro-
fessional. Toen een paar jaar Later de ‘Leica Reporter’ op de markt
kwam, was het mogelijk met 1 cassette, 250 foto’s te maken. Hij
kocht er drie. Want nu hij niet meer in de fabriek werkte, kon hij ook
in de week naar allerlei evenementen, voornamelijk kermissen in de
verre omtrek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog scharrelde Janus van alles. Hij kon
overal aankomen. Fotograferen was door de Duitse bezetter verboden,
met het oog op spionage. Maar er moesten pasfoto’s gemaakt worden
voor persoonsbewijzen. Ook de Duitse militairen die ingekwartierd
waren lieten graag foto’s maken om naar huis te sturen. En Janus ver-
diende goed. Natuurlijk kreeg hij het vaak aan de stok met de autori-
teiten. Vooral de N.S.B. reed hem in de wielen: filmrolletjes werden
afgepakt en vernietigd, een keer namen ze zelfs zijn camera in beslag.
Die kreeg hij gelukkig later terug. Janus ging door met fotograferen en
bleef goed verdienen.



6

Om nog meer productie te kunnen maken bouwde Janus zelf, vermoe-
delijk rond 1959 een camera waarmee hij indien noodzakelijk tot on-
geveer 1500 foto’s kon maken (half kleinbeeld). Jan Broekhoven de-
monstreert ook deze camera. Het probleem was, dat de sluiter bij zo-
veel opnamen regelmatig kapot ging. Dit loste Janus op door een ring
met schroefdraad te laten maken waardoor hij in zeer korte tijd de
sluiter, die voor het objectief zat, meteen kon verwisselen. Goede slui-
ters haalde hij van oude klapcamera’s op markten. Ze moesten wel een
flitscontact hebben.

Hoe maak je van al die opnamen foto’s ?

In het donker haalde hij die grote rol uit de camera en dompelde die
onder in een emmer met ontwikkelaar. Met duim en wijsvinger draai-
de hij de filmrol op tot een andere rol
en weer terug. De film was nu ontwik-
keld en werd op dezelfde manier ge-
fixeerd. Dat duurde wat langer. Daarna
de film spoelen in grote teilen water en
ophangen om te drogen. Alles met de
nodige voorzichtigheid. Al die foto’s
in één avond afdrukken was een enorm
karwei. Het hele gezin hielp mee. Door
middel van een oude 13x18 vergroter
belichtte hij 9 foto’s tegelijk en het
ontwikkelen, fixeren en spoelen ging
ook in een sneltreinvaart. Na het spoe-
len werden de massa’s foto’s gedroogd
op horizontaal gespannen kippengaas.
Soms moesten ze de hele nacht door-
werken, want de volgende morgen moesten de plaatjes in de winkel
liggen. Toen Janus in 1971 ophield had hij nog een grote partij film-
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materiaal in voorraad en een gigantisch aantal pakken papier. Dat ver-

ouderde snel en zal voor weinig geld verkocht zijn.

Eigenlijk is dit artikel maar een korte
samenvatting, er is nog veel meer
over te vertellen. Op zijn manier is
deze inventieve, fantasierijke, keihard
werkende straatfotograaf een pionier
geweest. Zijn uitvinding, de camera
met kleinbeeld-film tot 30 meter, was
volgens ons de enige van zijn soort in
de wereld. Hij is er nooit bekend om
geworden. Maar toch een pluim.

Jan Broekhoven vond het fijn om dit
verhaal over een markante Ooster-
houter te mogen vertellen. Mien be-
dankt voor de lekkere koffie met ko-
kosmakroon erbij. We hebben van dat
alles genoten en zullen het anderen
aanbevelen.

Martin en Ad,
9 maart 2016

Jan van Broekhoven demon-
streert een camera van Janus
Dooremalen



Aanleg Napoleonsbaan onder Oosterhout

Door Frans Timmermans

14 november 2015. Op deze wat sombere middag reed Lodewijk Na-
poleon, vergezeld door zijn echtgenote Hortense en een tweetal leden
van zijn hofhouding in een rijtuig, bestuurd door Cees Cornelissen,
over de Veerseweg. Ze waren op weg naar een kasseienstrook die
moet herinneren aan de bekende ‘Route Napoleon’, ook wel de Napo-
leonsbaan genoemd, van Parijs naar Amsterdam.

Overigens heette hij destijds ‘la Route impériale 2°. In Frankrijk wa-
ren meer “Routes impériales’ die een netwerk vormden dat vanuit Pa-
rijs naar de grenzen van het Franse keizerrijk liepl.

De Oosterhoutse tijdmachine® weet te melden:

1813 - Aanleg Napoleonsbaan: De grote weg Parijs-Amsterdam liep
door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon
begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject
maakte in de Franse tijd (1793-1815) onderdeel uit van de Route Im-
periale 2, de op één na belangrijkste route van het Franse Keizerrijk.
In de eerste plaats was de aanleg door Napoléon bedoeld voor het ver-
plaatsen van zijn legers, zijn Grande Armée.

Van Breda naar Oosterhout was het een kasseienweg van 6 meter
breed die zijn loop vond via de huidige Bredaseweg, de Heuvel, Gast-
huisstraat, Arendstraat, Kerkstraat, Leijsenhoek, De kerkweg van
Leijsen (nu Veerseweg) werd bestraat. De weg liep verder over een

L. https:/fr.wikipedia.org/wiki/Liste des routes impériales francaises de 1811
e www.tijdmachineoosterhout.nl
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nieuw tracé en maakte een bocht om verder kaarsrecht naar Raams-
donksveer te gaan. Aan het begin van dat stuk werd een tolhuisje ge-
bouwd. Langs dit nieuwe tracé werden veel putten gegraven om de
aarden dam, waarop de weg kwam te liggen, te kunnen opwerpen. Bij
Raamsdonksveer was er een veer om de Donge over te steken. In 1819
is dat al een ophaalbrug. de aarden dam, waarop de weg kwam te lig-
gen, te kunnen opwerpen. Bij Raamsdonksveer was er een veer om de
Donge over te steken. In 1819 is dat al een ophaalbrug.

1806: Toen Lodewijk aantrad als koning, reisde hij samen met zijn
gehele gezin, komende uit Parijs door Brabant, via Breda en Ooster-
hout, naar Amsterdam.

1809: Lodewijk Napoleon maakte van 13 april tot 18 mei een reis
door Brabant en Zeeland en hoopte daarmee zijn land’ beter te leren
kennen’. Zijn echtgenote Hortense de Beauharnais en hun kinderen
namen toen niet deel aan deze reis maar gingen terug naar Frankrijk.

3. Hans van Eeden (2009), Leve de koning, Brandaris Pers, 192 pagina’s
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d 604 Oosterhout, 1870

Bonneb

4
450

Tracé van de Napoleonsbaan door Qosterhout
la

(ondergrond:



2015: Bij hun aankomst werden
ze door trompettist Martien
Trommelen muzikaal welkom
geheten. Wethouder Marcel Wil-
lemsen vroeg in zijn toespraak
een minuut stilte voor de terroris-
tische aanslag in Parijs. Wat op
14 november een feestelijke ont-
hulling zou moeten worden van
een gedenkwaardig stukje pla-
veisel werd overschaduwd door
dramatische gebeurtenissen die
daags ervoor plaats hadden ge-
vonden in Parijs. Bij deze terro-
ristische aanslagen vielen 129
doden en meer dan 350 gewon-
den.

Willemsen herinnerde aan de
verdiensten die Lodewijk Napo-
leon toch gehad heeft voor Ne-

Lodewijk Napoleon

derland en in het bijzonder voor Oosterhout. Zo kregen de katholieken
de kerk op de markt (de huidige basiliek) terug. De onderhandelingen
over schadeloosstelling van hervormden door de katholieken werden
bespoedigd door een donatie van 7000 gulden uit eigen vermogen

door Lodewijk Napoleon.

Enkele dagen na zijn vertrek uit Oosterhout (3 mei 1809), besloot de
koning Oosterhout, tegelijk met Roosendaal (4800 inwoners)
stadsrechten te geven. Oosterhout was met zijn ruim 6000 inwoners

een behoorlijk groot dorp.
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Ook een lid uit het gezelschap van de koning (van de Stichting Oud
Oranje) memoreerde wat door toedoen van Lodewijk Napoleon tot
stand gekomen is zoals het kadaster en het Rijksmuseum. Dat
Napoleon zich verbonden wilde voelen met Nederland zou je ook af
kunnen leiden uit het gebruik van zijn cocarde. Een cocarde is een
insigne dat gedragen wordt op hoed of muts. Bij het passeren van de
Frans-Nederlandse grens verdraaide hij de cocarde zodat de
Nederlandse driekleur getoond werd.

We zouden het haast vergeten, deze bijeenkomst was georganiseerd
door heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oosterhout’ om aandacht te
vragen voor een stukje van de Napoleonbaan. Hiervoor was ook de
plaatselijke troubadour gevraagd om een toepasselijk lied samen te
stellen maar hoe ongelukkig kon de melodie (La ballade des gens
heureux) zo conflicteren met de gebeurtenissen in Parijs, de vorige
dag. Heel toepasselijk ging het over keien. De aanwezigen zongen uit
volle borst mee.

Troubadour Frans Brekelmans ‘Route Napoleon, een zooitje keien’
In Qosterhout lag een zooitje keien,

Zo vertelt een oude bron,

Daar konden koetsen over rijden,

Het was de Route Napoleon.

Daar konden koetsen over rijden,

Het was de Route Napoleon.

Daar overheen moeten was geen pretje,
Die kinderkoppen lagen scheef en schots,
Zelfs de koets van de grote keizer

Lag regelmatig vol met kots.

Zelfs de koets van de grote keizer

Lag regelmatig vol met kots.
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Gelukkig vonden ze op deze route,
De ‘Koppelpaarden’ als herbergier,
Zodat de reiziger zich kon laven
Aan het allerbeste bier.

Zodat de reiziger zich kon laven
Aan het allerbeste bier.

Maar die sluwe, slimme Frans,

Vonden later een auto uit

Een ideaal geveerde Lelijke Eend kwam,
Op die rotweg het best vooruit.

Een ideaal geveerde Lelijke Eend kwam,
Op die rotweg het best vooruit.

De moraal van dees’historie,

Van de Route Napoleon:
‘Vervang die duivelse kasseien
Maar gauw door asfalt en beton.’
‘Vervang die duivelse kasseien
Maar gauw door asfalt en beton.’

Alvorens te vertrekken werden Lodewijk Napoleon en zijn gemalin
Hortense uitgenodigd om hun eerste schreden op de ‘vernieuwde
Route Napoléon’ te zetten”.

4. Een-en-ander is te zien op YouTube dankzij opnamen van Rinus Kuijpers:
https://www.youtube.com/watch?v=nosaYvaZ9 8
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Tekst op het informatiebord ‘De kasseien van de Napoleonroute’

De kasseienstrook die u hier ziet, maakte ooit deel uit van de grote
weg Parijs-Amsterdam. In de jaren 1813-1816 kwam deze weg tot
stand. Keizer Napoleon begon met de aanleg, koning Willem 1
maakte hem af. Qosterhout werd hiermee onderdeel van de
belangrijke verbinding van Parijs naar Amsterdam.

Een kasseienweg van 6 meter breed, die vanuit Breda kaarsrecht
naar Qosterhout liep en daarna zijn loop vond over het plaveisel
van Heuvel, Arendstraat, Kerkstraat, Markt en Leijsenhoek.
Vervolgens werd de aanleg van de zogenaamde Napoleonroute
met een bocht naar Raamsdonksveer voorigezet. Het traject
maakte in de Franse tijd (1793-181 4) onderdeel uit van de Route
Imperiale 2, de op één na belangrijkste route van het Franse
Keizerrijk. De weg werd door Napoleon aangelegd t.b.v. het
verplaatsen van zijn legers. Langs de route verschenen in de loop
van de tijd herbergen, tapperijen en logementen voor reizigers die
per koets op doorreis waren. Zo ook in Qosterhout, aan de Markt
en aan de Leijsenhoek, de voormalige herberg de Koppelpaarden
en het legendarische diligencehuis Van Gend en Loos, waar Mooie
Keetje haar gasten ontving.
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Genealogie en Internet 8

Door Simon Burggraaf

Op zoek naar een schakende slager en zijn vrouw.

Al weer een tijd geleden kreeg ik het verzoek om uit te zoeken, waar
een bepaald stuk papier vandaan kwam. Het ging om één bladzij met
een geschreven datum (23 juli 1924) en een getypte rijmende tekst, die
begon met:
Jo.  Doortaaien kon ons paps ook doen,

want Qosterhouts schaakkampioen,

dat word je niet met zitten suffen,

maar met wil, talent en pijpjes puffen.

En de bladzij eindigt met:
Samen Wij wensen u nog vele jaren,
met jonge geest, al wordt ge oud.
wij blijven volop liefde sparen,
tot allen hier zich weer vergaren,
voor 't bruilofisfeest,...maar dan....in 't goud !

Op het eerste gezicht is het bladzijde vijf van een groter draaiboek met
teksten enz. voor een zilveren bruiloft. De vier personen die aan het
woord komen (Jo, Ad, Luus en Nol) zouden kinderen van het bruids-
paar kunnen zijn, eventueel met hun aanhang. We zijn dus op zoek
naar een schakende Oosterhouter met kinderen (?). De datum op het
blad zal wel de datum van het huwelijk zijn: 23-07-1924.

Op die dag trouwt in Oosterhout Cornelis Wilhelmus Antonius (Kees)
van der Avort, 27 jaar, geboren te Oosterhout, (zoon van Arnoldus
Hubertus van der Avort en Adriana Johanna Huiben) met Maria Pau-
lina Johanna van Riel, 25 jaar, geboren te Oosterhout, (dochter van
Johannes van Riel en Johanna Poppelaars).






