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Geschiedenis van de ansichtkaart
Tentoonstelling in Theek 5 Oosterhout

t/m 17 april 2017 organisatie: Heemkunde Oosterhout

De prentbriefkaart of ansichtkaart is zo'n 145 jaar oud. De bedenker
ervan is August Schwartz uit Oldenburg in Duitsland. Tijdens de
Frans-Duitse oorlog tekende hij op een correspondentiekaart in 1870
een kanon. In Nederland waren het in hoofdzaak de nieuwjaarswensen
met vrome spreuken die de aanzet gaven voor de prentbriefkaart. In
het begin mocht je geen mededelingen op de adreszijde van de kaart
vermelden. Op oudere kaarten kom je dan ook teksten op de beeld-

Zijde tegen.

Huize Qoslerheide.

Laneosie



De eerste ansichtkaarten van Oosterhout dateren van ongeveer 1870.
De meeste kaarten dateren van 1900 en daarna. Op deze eerste kaarten
zie je altijd veel personen die het bijzonder vinden dat ze op de foto
mogen. De kaarten zijn zwart-wit en worden later ingekleurd.

Er moesten postzegels op de kaarten worden geplakt, bv. van 1
cent(1905), 2 cent (1952 t/m 1955), 4 cent (1957 t/m 1961), 10 cent in
1967, 20 cent 1972 en bv. 55 cent in 1986. De prentbriefkaarten wer-
den 2 keer gestempeld: de stempel van de plaats waaruit hij werd ver-
zonden en een stempel van de plaats waar hij naar toe werd verstuurd.
Er kwam ook een stempel op van de postbode die de kaart rondbracht
bv. A 358. De bekendste uitgever in Oosterhout van ansichtkaarten
was van Hemert, gevestigd in de Kerkstraat. Ook Dré Oomen In de
Kerkstraat, van Rijthoven in Dorst en S. Vermijs gaven kaarten uit.
Op deze tentoonstelling vind je ansichtkaarten van Oosterhout en zijn
kerkdorpen, oude en wat nieuwere kaarten. Ook boeken waarin prent-
briefkaarten worden afgebeeld en andere boeken om het geheel wat
aantrekkelijker te maken. De tentoonstelling duurt tot 17 april 2017 en
de kaarten en boeken zijn afkomstig van Nico Bekers die ook lid is
van Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout. Kom gerust eens en
kijkje nemen in Theek 5 centrum.




4
Op de koffie bij

Deze keer blijven we wel heel dichtbij 't Trefpunt. De confetti van de
carnavalsoptocht waait nog over de straat waar de gemeentelijke
veegwagen bezig is om de laatste feestelijke kleuren op te ruimen. We
zijn op weg naar Zandheuvel 2 en 4, waar volgens de gevelsteen in
Zandheuvel 2, de eerste steen gelegd werd voor Leerlooierij P. Huij-
ben door C. Huijben op 1 mei 1890. (C. Huijben was toen 4 jaar oud).
Zandheuvel 4 is het woonhuis.

De Zandheuvel is een heel oude straat, volgens een eerder artikel in
het heemkundeblad wordt deze straatnaam al genoemd in 1422.

We komen bij Bert en Corrie Huijben op het genoemde adres vanwe-
ge de interesse van de Heemkundekring voor het oude ambacht van de
leerlooierij, dus niet zomaar alleen voor de koffie.
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Bert is met zijn leeftijd van 81 steeds een zeer actief lid van de Werk-
groep Organisatie van onze vereniging.

Het pand waarin Bert en Corrie wonen is van oudsher een leerlooierij

en was het familiebedrijf wat ook blijkt uit de gevelsteen. Het gebouw
achter, de Pastoor Bressersstraat nr. 1, is in 1908 gebouwd als uitbrei-
ding van de leerlooierij, dit is verkocht en zijn nu woningen.

Het is al heel lang geen leerlooierij meer, in 1924 is al gestopt met
looien en als ambacht is de leerlooierij in heel Oosterhout al lang ver-
dwenen. Het bedrijf van Huijben werd een groothandel in leer, rubber
en alle materialen voor de schoenmakerij.

Bij de koffie die intussen is ingeschonken vertelt Bert: hij zat tijdens
de Tweede Wereldoorlog op de lagere school in het Kurkfabriekje aan
het begin van de Slotlaan (is nu weg), in een klas bij Boer Wouters en
in een schoollokaal ingericht in de leerlooierij, want de Duitsers had-
den alle scholen gevorderd dus ook die aan de Zandheuvel en kwar-
tierden daar hun manschappen in.

De overgrootvader van Bert heeft het bedrijf opgericht in 1877 op
Zandheuvel 52, kocht in 1889 op de hoek Zandheuvel / Spookselstraat
( nu Pastoor Bresserstraat), een voormalige bierbrouwerij, de water-
kwaliteit was hier goed, belangrijk voor het looiproces en hier werd de
(toen) nieuwe looierij gebouwd, gedeeltelijk van oude materialen. In
1890 is men daar begonnen met looien. Dat er nog leer gelooid werd
heeft Bert niet meer meegemaakt.

Behalve voor het eerder genoemde schoollokaal is een gedeelte van
het gebouw in de 30er jaren nog verhuurd aan de gemeente en heeft
dienst gedaan als Gemeentelijk Arbeidsbureau en stempellokaal voor
werklozen.

Tijdens de oorlog als loket voor de voedseldistributie, later werd het
Distributiekantoor verplaatst naar de Heuvel. De uitreiking van de
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bonnen voor voedsel, kleding, schoenen en brandstof werd daar gere-
geld.

In een gedeelte van de looierij stonden ook koeien ondergedoken van
boer Van Leijsen omdat de Duitsers ze anders zouden vorderen.

In de looikuipen was leder verborgen, de kuipen afgedekt met zand
om dezelfde reden.

Er hebben nog onderduikers op de bovenverdieping verborgen geze-
ten, om de razzia's van de Duitsers te ontvluchten.

In juli 1944 werden er al dansavonden georganiseerd in de looierij,
ook na de bevrijding ging dit nog door.

Na de bevrijding in november 1944 werd er de keuken gevestigd voor
de Poolse soldaten die in Oosterhout gelegerd waren. In april 1945
zijn die weer vertrokken.

Het gesprek is zo enerverend dat we de tweede kop koffie haast zou-
den vergeten.

Na de oorlog, zat broer Harrie +/- 3 jaar op de kostschool maar moest
naar huis komen om vader en broer Piet te gaan helpen in het bedrif.
Bert ging naar die zelfde kostschool, De Ruwenberg genaamd. Na 3
jaar kreeg Harrie een oproep voor Militaire Dienst en kwam Bert naar
huis om die plaats in het bedrijf voort te zetten. Tot 30 september
1954 ging Bert in militaire dienst.

Het bedrijf had oorspronkelijk vergunning voor leerlooierij en handel,
en deze handel breidde steeds verder uit naar allerlei artikelen ook
waarvan de grondstof geen leer was zoals rubber, pantoffels en tassen.
Ook gereedschappen en machines voor de leer- en schoenindustrie,
zoals zwikmachines, stikmachines, aflappers. Men leverde aan
schoenfabrieken, winkels en reparatiebedrijven. Het gebouw van de
looierij werd gebruikt als magazijn en opslagruimte.
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Na de oorlog meer magazijnruimte gemaakt voor de handelswaren,
met showroom en machinehandel voor de schoenhersteller.

Meer auto's aangeschaft, voor drie broers die de baan op gingen van
Zeeland tot Eindhoven e.o.

Ruimte gemaakt voor eigen ‘stanzerei’, om de klanten ten dienste te
Zijn en meer service te kunnen geven.

Het bedrijf ging verder met twee broers, broer Harrie was een andere
richting in gegaan.

In 1965 hadden Bert en Corrie de eerste ‘Camper °, een als kampeer-
wagen omgebouwde en ingerichte Citroen HY met kasten en keuken-
tje ingebouwd om met vakantie te gaan.

Bert was bestuurslid van de Katholieke Jonge Middenstand (rond
1960).

Corrie heeft van 1970 tot 1976 een kindercréche gehad.
Na het overlijden van broer Piet in juni 1976 heeft Bert met zijn
vrouw Corrie het bedrijf voortgezet.

Bert heeft 25 jaar gehockeyd, had er ook functies zoals materiaal-
commissaris. Ook teams van de hockey rijden als er uit gespeeld werd
en voor het hockeyblad advertenties verkopen.

Bert heeft thuis een biljarttafel staan waarop regelmatig door hem
wordt gespeeld, ook een sportieve en ontspannende hobby voor hem.
Bert is 28 jaar lid geweest van het Koninklijk Toonkunstkoor Aurora.
Bert heeft met P. van Bekhoven samen de fotoclub ‘De Ontspanner’
opgericht.

In 1999 is het bedrijf gestopt, Bert heeft het verkocht aan zijn collega
Roovers in Waalwijk. Toen hadden ze meer tijd voor de boot die ze al
vanaf 1980 hadden.
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Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen, kleinkind Max zit op
het moment van ons gesprek in het vliegtuig, vanuit Amerika terug
naar Nederland, waar Bert en Corrie vanavond naar toe moeten, ook
om behalve zijn thuiskomst ook zijn verjaardag te vieren.

Bert en Corrie, bedankt voor de koffie, die was prima. Maar nog meer
voor het interessante gesprek over wat er allemaal te vertellen was
over het bedrijf en het, voor iedere Oosterhouter zo herkenbare ge-
bouw van de looierij. We gaan er weer een interessant artikel over
maken voor het heemkundeblad van ‘De Heerlijkheid Oosterhout’.

Martin en Ad.
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Op 8 maart 1966 overleed in Canada professor Christo Stefanoff. Na
de oorlog verbleef het kunstschildersechtpaar krap twee jaar in Breda
en nog eens twee jaar in Valkenburg. Daarna vertrokken ze naar Ca-

nada.






