
MATINEUS BEZOEK VAN B.B.A. BUS IN DE KERKSTRAAT 

Verleden en heden. Goede en Slechte tijden. Verhalen, herinneringen van toen en 

nu, willen wij opnieuw onder uw aandacht brengen. Bent u geïnteresseerd in de 

geschiedenis van Oosterhout, bezoekt u dan onze website: www.hkoosterhout.nl 

Alle verhalen uit de oude doos zijn letterlijk overgenomen uit oude Oosterhoutse 

weekbladen. Voor elk verhaal is de datum waarop het verhaal is geschreven vermeld.  

Uit het Kanton van zaterdag 15 mei 1954 

Matineus bezoek van B.B.A. bus in de Kerkstr. 

Het liep wondergoed af 

Donderdag in de vroege morgen om even over half zes werd de Kerkstraat en 

daaronder allereerst de familie P. v. d. Elshout en J. de Koning uit de vroege 

ochtendstilte opgeschrikt doordat een B.B.A. bus, komende uit Breda en bestuurd 

door de 41 jarige Bredanaar P. I v.D. in volle vaart inreed op de voorgevel van de 

woning van. eerstgenoemde familie, waarbij tegelijkertijd de zijgevel van de winkel 

van J. de Koning totaal ingedrukt werd. Wonder boven wonder kwamen hierbij geen 

persoonlijke ongelukken voor. 

ALS EEN DONDERSLAG. 

Wanneer een huisvrouw zojuist de bloemetjes op de vensterbank aan de voorzijde in 

de woning heeft weggehaald om deze van water te voorzien en ze wordt dan 

plotseling, juist weg uit die kamer, door een donderend geraas opgeschrikt, doordat 

een grote autobus dwars door de voorgevel heen, de woonkamer binnenrijdt, alles 

wat daar staat vernielend en kozijnen en balken de woning doorslingerend, dan staat 

men wel even te kijken. 

Zo gebeurde dat Donderdag in alle vroegte. Een B.B.A. bus, waar; in behalve de 

bestuurder nog een chauffeur en enkele conductrices, is in behoorlijke vaart recht 

ingereden in de hoek, gevormd door de panden van de familie v.d. Elshout en de 

Koning. Een enorme ravage werd aangericht waarbij vooral de voorkamer van de 

familie de Koning het ontgelden moest Het grote kozijn werd totaal uitgedrukt en 

belandde midden in de kamer, alles wat daar stond vernielend in zijn val, terwijl de 

hele kamer vol lag met stukken uit de gevel en puin. Bij de familie De Koning werd de 

zijgevel uitgedrukt, die in de winkel belandde en ook daar de nodige ravage aanrichtte 

De oorzaak van dit ongeval moet waarschijnlijk worden gezocht in het kwijtraken van 

het bestuur bij het nemen van de bocht Arendstraat-Kerkstraat. Niettegenstaande de 



zware botsing met de gevels bracht de chauffeur het er goed af en alleen enkele 

conductrices liepen lichte kwetsuren op. Beide gevels, waarvan die van de familie de 

Koning, direct neiging vertoonde tot verder instorten, werden onmiddellijk gestut, 

waardoor voor direct het grootste gevaar kon worden gekeerd. 

De B.B.A. bus zelf liep vanzelfsprekend eveneens zware schade en bleek bij nader 

bezien na dit ongeval korter te zijn geworden. 

Het mag als een geluk worden beschouwd, dat zich op dit moment niemand van de 

familie v. d. Elshout, die altijd vrij vroeg op is, in de voorkamer bevond, zoals dat vrij 

vaak voorkomt in verband met studie van een van hen. 


